
 
 
Dit kan echt niet!! 
 
Ik was vanmiddag bij de kinderen van de Bedir-school. Ouders, leerkrachten en de kinderen hadden 
zich verzameld en vroegen zich af: Hoe verder? 
De kinderen hadden grote plakkaten gemaakt en op een van die plakkaten stond, heel simpel: 
DIT KAN ECHT NIET!! 
In rond Hollands. En daar valt eigenlijk niks aan toe te voegen. 
DIT KAN ECHT NIET! 
 
Een jonge meid zei: “Er is iets veranderd in Nederland. Ik voel het.” 
Ze wilde niet aangeven dat het beter was geworden, integendeel. Ze voelde heel goed aan dat er 
angst was, afschuw ook, dat verharding dreigde, dat er kampen dreigden te ontstaan. En dat wil ze 
niet. Net zo min als al die andere jongeren dat willen. Autochtone jongeren niet en allochtone jongeren 
ook niet. Hun wortels liggen misschien wel ergens anders, in een ander land of in een ander geloof. 
Maar ook hun toekomst ligt hier. In die Nederlandse, in die Osse samenleving die we samen moeten 
zien te maken.  
En dat is heel wat anders dan een samenleving proberen af te breken. Mensen die dat van plan zijn, 
dat moeten we niet accepteren. We moeten pal staan voor vrije meningsvorming, we moeten moed 
vergaren om geweld te weerstaan, het lef om elkaar aan te spreken en ons blijven inzetten voor de 
basis van onze samenleving, humaniteit en solidariteit.  
 
Samenleven is heus zo gemakkelijk nog niet. En al helemaal niet als mensen van elkaar verschillen.  
Maar dat doen mensen nou eenmaal, van elkaar verschillen. Als wethouder voor integratie wil ik 
iedereen oproepen die verschillen te willen zien, maar vooral om die verschillen te respecteren en om 
ze te overbruggen. Zoek elkaar op.  
Tegen allochtone Ossenaren zeg ik: ‘U bent Turk, Marokkaan, Somaliër of moslim, hindoe wellicht of 
zonder geloof. Prima,  maar vraag uzelf af en spreek daarover met elkaar hoe u als Nederlander of 
Ossenaar in deze samenleving verder wil.’ 
En tegen de autochtone Ossenaar zou ik willen zeggen: ‘Kijk verder dan die Turk, die Marokkaan, die 
Somaliër of die moslim, die hindoe of die ongelovige. Kijk naar het kind, de man of de vrouw. Kijk naar 
die mens die hier als Nederlander of als Ossenaar verder wil. En daarbij heel goed wat hulp kan 
gebruiken.’ 
 
En voor ieder van ons geldt, integratie dat moeten we samen doen. De overheid moet voorwaarden 
scheppen maar ieder moet daar een eigen bijdrage aan leveren. In vrijheid en zonder geweld. 
 
 


